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Miskraam inspireert tot ro

Leonie van Mierlo (Foto: Nathalie den Hollander)
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fische debuutroman Uir verwachting van auteur Leonie vaart als je en mis-
van Mierlo in de winkel. Het is het ontroerende verhaal kraam meemaakt,
van een 40-jarige single, een zwangerschap en een mis-  ’Dat is het moment
kraam. Het boek speelt zich grotendeels af in Oud-Znid. geweest dat ik ben
; . gaan schrijven. Ik
Leonie van Mierlo (1966) - * nier een rol speleninde op-  wilde dat het ver-
woont als sinds haar acht- voeding. 'Mijn hele leven haal echt de diepte Bboiic)
tiende in Amsterdam. Sinds  leek op zijn plek te vallen, ik in zou gaan, maar ook met veel fantastische nieuwe res-
een aantal jaren is ze happy - zat op eenroze wolk, Hetis  de nodige lichtheid en hu- taurants op de Amstelveen-

single met een leuk hyis in
Oud-Zuid, een vriendin voor
elke stemming en een leuke
baan in de marketing. Dan

gek hoe 'snel’ je je instelt op
de gedachte om moeder te

gaan worden.' Totdat Leonie
bij de 12-weken echo in het

mor over het single leven en
over zwangerschap.' Het

boek speelt zich grotendeels
af op locaties in Amsterdam

seweg.’

Uit verwachting ligt twee
weken in de winkel en gaat
nu al in herdruk. 'Gisteren

| komt ze erachter dat ze on- VU-zickenhuis te horen Zuid. Zo beshiit Leonie in kreeg ik een kaartje in de
verwachts zwanger is van kreeg dat het hartje niet het Vondelpark definitief - bus van een voor mij onbe-
éen man waarmee een relatie  klopte. 'Mijn leven klapte in  voor haar kind te kiezen, kend buurvrouw. Mijn ver-

geen optie is. Tk zag het als -
een foutje van de natuur dat
opgelost moest worden'.
Maar de twijfels sloegen toe,
Leonie realiseerde zich dat
op 40-jarige lecftijd dit wel
eens haar laatste kans op
moederschap kon betekenen.
Met toestemming van de bi-
ologische vader besloot ze
het kind te houden, ook ai
wilde hij op geen enkele ma-

elkaar. Ik heb er geen mo-
ment bij stil gestaan dat er
iets mis kon zijn met mijn
baby. Ik dacht echt dat dit
kind voor mij gekozen had,
en ik voor haar.’ Leonie had
behoefie om over het onder-
werp te lezen, maar naast de
wat zwaardere rouwverwer-
kingboeken kon zij geen ro-
man vinden waarin op ecn
meer luchtige manier te le-

heeft ze een internetdate in
het Blauwe Theehuis en

~ koopt ze op de Cornelis

Schuytstraat een roos om af-
scheid te nemen van haar
zwangerschap. 'Ik geniet
enorm van het wonen in
Zuid. Het persoonlijke van
de Zeilstraat en de Hoofd-
dorppleinbuurt, de rust van
het Vondelpark, het chique
van de Cornelis Schuyt, zo-

haal wag ook haar verhaal,
Ze bedankte me dat ik met
mijn boek aandacht vraag
voor de rouw van vele
{(buur)vrouwen. Het is het
grootste compliment dat ik
me kan voorstellen.'

. Uit verwachting van Leonie
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